


Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

God heeft thuisgehaald, Zijn geliefde kind, onze allerliefste moeder, schoonmoeder

Marry Woudenberg

Bodegraven, 30 maart 1949 Rijnsburg, 15 april 2020
René en May Langelaar
Joshua

Carola en Hugo de Rooij
Nathan en Senna

Martine en John Noppen
Esra, Fenn en Juulz

Correspondentieadres: C. de Rooij-Langelaar, Mercurius 18, 2221 PK Katwijk

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op maandag 20 april om 10.30 uur.
Deze is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10883

Aansluitend brengen wij haar in besloten kring naar haar laatste rustplaats op
begraafplaats Vredehof in Bodegraven.



